“Een kamer zonder boeken, is als een lichaam zonder
ziel” WEAN presenteert met de stedenreeks ‘Daar-
om..” een eigentijdse variant op deze wijsheid van
Cicero. Want een stad zonder boeken, is als Maastricht
zonder Vrijthof. ‘Daarom Maastricht’ was in 2003 een
eclatant succes. De reacties en recensies waren positief
en het rijk geillustreerde boek was snel uitverkocht. Het
zette bovendien de toon voor de vele succesvolle uitga-
ven die volgden.

Zoals in de eerste uitgave geconcludeerd werd; Maastricht
is een dynamische stad, die volop in beweging is en
zich steeds weer vernieuwt. Sinds 2003 is het stadsdeel
Céramique voltooid, het kernwinkelgebied opgeknapt,
het stationsplein heringericht, de Maasboulevard ge-
realiseerd, de Markt gereconstrueerd, het stadscomplex
Mosae Forum verrezen, de winkelgalerij Entre Deux af-
gerond en de stadsuitbreiding Belvédére in gang gezet.

Daarom kon een hernieuwde editie van dit boek niet
langer uitblijven. Maar dat wil niet zeggen dat het al-
leen maar oog heeft voor gebouwen en straten. Even-
eens in sociaal, economisch en cultureel opzicht heeft
onze stad forse stappen voorwaarts gezet. En daar heb-
ben de samenstellers uiteraard ook alle aandacht voor.

Deze nieuwe uitgave is een heerlijk boek om de geboor-
testad van de Europese Unie te (her)ontdekken. Een
publicatie net als de stad zelf: verrassend, veelzijdig,
kleurrijk, kwalitatief, bekoorlijk en inspirerend. Met aan-
dacht voor de rijke historie, de monumentaliteit en de
bourgondische leefstijl enerzijds en de gedurfde ambi-
ties, de vernieuwingen en de internationale ambiance
anderzijds.

Daarom... Maastricht!

De burgemeester van Maastricht
Drs. G.B.M. Leers
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